
 

 Vinger 

 

 Gods vinger graveert 

 in hardstenen platen 

 tien onuitwisbare woorden 

 woorden tot behoud 

 tot over-leven 

 

 Gods vinger schrijft 

 op de muur van 

 de macht van Babel 

 waarschuwende woorden 

 mene mene tekel ufarsin 

 

 Jezus bukt en schrijft 

 met zijn vinger in 

 het zand van Kanaän 

 onbekende en 

 zwijgende woorden 

 

 wij raken in de ban van 

 een digitaal* schrikbewind 

 wij worden overmand 

 door een veelheid van 

 nietszeggende woorden 

 

 

 de digitale woorden 

 zullen worden gedeletet 

 de in het zand geschreven woorden 

 zullen een raadsel blijven 

 de muur in Babel is lang 

 geleden al afgebroken 

 

 maar de tien gegraveerde woorden 

 staan voor eeuwig 

 

 
*) digitaal komt van digitus = vinger 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Duivel 

 

   ‘dé duivel’ 

   bestaat niet 

   maar 

   er lopen 

   veel duivels 

   om ons heen 

   je kunt er 

   elke dag 

   wel een paar 

   tegen komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kerkbalans 

 

  hij was al jaren bekend 

  niet op het politiebureau 

  op ´t kerkelijk bureau 

  maar ze zagen hem nooit  

  in de kerk 

  hij ging aan de kerk voorbij 

 

  de kerk ging ook 

  aan hem voorbij 

  behalve in de week 

  van kerkbalans 

 

  toen maakte hij er een eind aan 

  nee, niet aan zijn leven 

  maar aan het lidmaatschap 

  van zijn vervreemde kerk 

 

  nu voelt hij zich 

  vrij mens 

  ze zien hem 

  elke zondag 

  op de derde bank 

  van achteren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. . .voor Uw kerk 

 

 wij bidden U voor 

 ouderlingen en priesters 

 predikanten en bisschoppen 

 voor allen die 

 verantwoordelijkheid dragen 

 voor uw kerk 

 dat zij open staan 

 bereikbaar en aanspreekbaar zijn 

 dat zij niet vast geroest raken 

 in verouderde overtuigingen 

 dat zij de tradities van Uw kerk 

 niet achteloos verwerpen 

 zodat zij bij het ‘grof vuil’ belanden 

 dat de gelovigen 

 de onderlinge liefde nastreven 

 eerbied hebben voor ambtsdragers 

 en voor elkaar 

 dat de één zich niet verheffe 

 boven de ander 

 dat uw gemeente zal getuigen 

 van Uw veelkleurige wijsheid 

 dat uw kerk zal zijn 

 als een stralende regenboog 

 in deze grauwe  

 en turbulente wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samen uit, samen thuis 

 

 (een vertelling) 

 

 Abraham, sta op en neem je zoon 

 je enige, die je liefhebt 

 bedoel je Isaac 

 ja die, wie anders, Ismaël 

 heb je immers de woestijn in gezonden 

 

 ga naar de bergen van Moria 

 en geef Isaac daar terug aan Mij 

 als een opgangsgave 

 omdat jij Ismaël heb veracht 

 daarom wil Ik Isaac terug 

 

 Abraham raapt zichzelf bijeen 

 evenals het hout voor het brandoffer 

 roept met bevende stem Isaac 

 neemt nog een paar knechten mee 

 zadelt zijn ezel 

 en gaat  zijn beproeving tegemoet 

 

 ten derde dage, dat is het goede moment 

 wijst God naar boven en zegt 

 op die bergtop is de plaats 

 Abraham laat de knechten achter  

 bij de ezel en gaat met Isaac verder 

 zo gingen die beiden tezamen 

 

 Abraham begint aan de klim 

 Isaac vindt het een vreemde tocht 

 vader, wij hebben hout en vuur 

 maar wat moeten wij offeren 

 er valt een radeloze stilte 

 zo gingen die beiden tezamen 

 

 

 Abraham is wanhopig en fluistert 

 God zal er in voorzien, mijn zoon 

 aangekomen op de bergtop 

 bouwt Abraham een altaar 

 schikt het hout op het altaar en zegt 

 God zal er in voorzien, mijn zoon 

 dan legt hij zijn zoon op het altaar 

 en schreeuwt 

 God zal er in voorzien, mijn zoon 



 

 en op het moment der momenten 

 een boodschapper van JHWH 

 grijpt Abraham bij zijn hand en zegt 

 kijk eerst eens om je heen, Abraham 

 er worstelt een ram in de struiken 

 neem de ram als opgangsgave 

 en doe het mensenkind niets 

 

 nu weet ik, JHWH, dat je trouw bent 

 en zal je tot een groot volk maken 

 nu weten jullie, stervelingen, dat Ik 

 geen mensenkind als offer wil 

 nu niet en nooit 

 

 na de ram geofferd te hebben 

 dalen ze af van de berg 

 gaan naar Beëer Sjeva, dat is Hebron 

 zo kwamen die beiden tezamen 

 thuis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 23 

 

de Heer is mijn herder 

 

en al heb ik dan niet 

 

al wat mij lust 

 

ik zal niets  

 

tekort 

 

komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen 

 

  zij vroeg mij 

  wie is God 

  ik zei 

  ik weet het niet 

 

 

  hoe kan ik noemen 

  de Onnoembare 

 

  hoe kan ik kennen 

  de Onkenbare 

 

  hoe kan ik uitspreken 

  de Onuitsprekelijke 

 

 

  ik kan Hem 

  alleen maar 

  zingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsluiting 

 

 nu de dag 

 is gaan liggen 

 wordt door ons 

 aan U 

 Vader 

 Zoon 

 en Heilige Geest 

 één enig God 

 toegebracht 

 de lof  

 en de majesteit 

 de glorie 

 en de dankzegging 

 zoals dat was 

 in den beginne 

 en zoals 

 dat zijn zal 

 van nu aan 

 tot in 

 de eeuwen 

 der eeuwen 

 

 amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigers 

 

 er zijn mensen die denken 

 dat ze God-zelf zijn 

 in hun eigen onderneming 

 

 er zijn machthebbers die denken 

 dat ze van God gezonden zijn 

 en ieder hun wil kunnen opleggen 

 

 er zijn mannen die menen 

 dat ze goddelijke volmacht hebben 

 om hun gezin te terroriseren 

 

 er zijn kerkvorsten die denken 

 dat zij Christus vertegenwoordigen 

 en daarmee hun gelijk kunnen halen 

 

 maar 

 

 alleman is aangewezen 

 om Hem te vertegenwoordigen 

 in ons dagelijks handelen 

 

 niet ten koste van de mensen 

 maar ten dienste van de 

 minsten van zijn broeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 letters 

 

 met de zesentwintig letters zoals 

 die voorkomen op een schrijfmachine 

 zijn ze voor ons leesbaar geworden 

 

 De Gebroeders Karamazov 

 van Fjodor Dostojewski 

 

 Hamlet 

 van William Shakespeare 

 

 Multatuli 

 van Max Havelaar 

 

 Mein Kampf 

 van Adolf Hitler 

 

 en 

 

 het Evangelie 

 van Jezus Christus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek 

 

 

  God, oneindig 

  wandelend door zijn 

  onmetelijke ruimte 

  door melkwegstelsels 

  en sterrennevels 

  dwars door zwarte gaten 

   

  is afgedaald  

 

  en dwaalt door de krottenwijken 

  van onze miljoenensteden 

  door de Vinex buurten 

  van onze provinciestadjes 

  roepend 

  ‘mens waar ben je’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimwee 

 

 zij zullen hun  

 zwaarden omsmeden  

 tot ploegscharen 

 en hun speren 

 tot snoeimessen 

 de oorlog 

 niet meer leren 

 zij zullen zitten 

 onder hun wijnstok 

 en hun vijgenboom 

 er zal niets zijn 

 dat hen opschrikt 

 

   Micha 4 : 3-4 

 

 

 

 soms kun je 

 heimwee hebben 

 naar waar 

 je nog nooit 

 geweest bent 

 

   Jannie K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. . . in de laatste dagen 

 

 het zal zijn  

 in het laatste der dagen 

 oorlogen en hongersnood 

 aardbevingen en rampen 

 pestepidemieën en . . . . 

 

 het zal zijn 

 in het laatste der dagen 

 zegt mijn Heer, de ENE 

 ik zal van mijn Geest 

 overvloedig uitstorten 

 op alle vlees-en-bloed 

 de ouden zullen  

 dromen dromen 

 de meisjes zullen 

 visioenen zien 

 en jongens zullen 

 luidkeels profeteren 

 en allen zullen 

 ondenkbare plannen  

 smeden en grootse 

 ideeën hebben 

 omdat zij bevlogen zijn 

 en vervuld van 

 Mijn Geest 

 zij zullen zweven als 

 op adelaarsvleugels 

 de rivieren zullen 

 barmhartigheid stromen 

 en bomen zullen 

 gerechtigheid stralen 

 

 de aarde zal vol zijn 

 van Mijn kennis 

 in het laatste der dagen 

 zegt mijn Heer, de ENE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Supermarkt 

 

 ik ben van Paulus 

 ik ben van Silas 

 en ik ben van ’t Gekrookte Riet 

 maar je kunt ook Remonstrants zijn 

 en Evangelisch Luthers is erg mooi 

 vind je dat toch wat te vrolijk 

 sluit je dan aan bij de Ger.Gem. 

 beperken die teveel je vrijheid 

 Vrij Evangelisch is ook mogelijk 

 en naast de eeuwenoude 

 Katholieke Kerk kun je ook nog 

 kiezen voor Oud Katholiek 

 (nee, dat is niet hetzelfde) 

 en in ons kleine beperkte dorp 

 is ruime keuze tussen Vrouwenweg 

 Eben-Haëzer en Grote Kerk 

 zijn die nog aan de ‘losse’ kant 

 kies dan voor de Herstelden 

 

 zo kun je kiezen alsof het gaat 

 om Jumbo, Aldi of AH 

 

 terwijl wij onze keuze maken 

 huilt Christus bitt’re tranen 

 Ik zou graag willen 

 dat zij allen één zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leer ons 

 

 alle-machtig-nog-an-toe 

 waar was je 

 heb je het niet gezien 

 of keek je opzettelijk 

 de andere kant op 

 een paar dagen terug 

 daar op de markt van Aleppo 

 wat zeg je 

 Sjiieten 

 so what zijn toch ook 

 jouw kinderen 

 wat moet ik nu 

 

 wij Christenen maar roepen 

 God is liefde 

 doen we graag in besloten kring 

 tijdens Bijbelgespreksgroepen 

 ons-soort-mensen onder elkaar 

 maar we hebben ook het lef 

 om het te zeggen 

 in het openbaar tijdens 

 bijeenkomsten en t.v.-debatten 

 en nu krijg ik het op mijn bordje 

 is dat wat jullie bedoelen met 

 God is liefde 

 

 wat hebben we gedaan  

 met Hem 

 de Ondenkbare Onnoembare 

 laten we hem maar noemen 

 God is liefde 

 wie kan daartegen 

 bezwaar maken 

 

 ik smeek U 

 kom uit uw verborgenheid 

 daal af en leer ons 

 wat Uw liefde is 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De wet 

 

heb ik 

oorspronkelijk 

leren kennen 

als het zwaard 

van Damocles 

 

blijkt  

God-zij-dank 

te zijn 

een ethisch 

systeem 

bedoeld 

om wereldwijd 

gehanteerd 

te worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dood en leven 

 

 mensen, vol in het leven 

 kunnen ‘dood’ zijn 

 onbereikbaar 

 gesloten en egoïstisch 

 horende doof 

 ziende blind 

 onverantwoordelijk 

 niet in staat tot 

 geven en delen 

 in Bijbeltaal is ‘dood’ 

 a way of live 

 

 de Geest wil ons 

 openbreken en  

 bereikbaar maken  

 voor onze naaste 

 horende de roep  

 der verdrukten 

 ziende het leed  

 der verarmden 

 en leren te delen 

 het is de Geest die ons 

 tot ‘leven’ wekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzer 

 

 ‘er staat geschreven  . . .’ 

 oeroude woorden 

 levende woorden 

 woorden ten leven 

 

 gij zult de aarde bebouwen 

 en bewaren 

 de bodem der aarde 

 niet leegzuigen 

 de zeeën niet vervuilen 

 geen kinderen baren 

 voor vernietiging 

 hebt elkander lief 

 en sta voor elkaar in 

 en gedenk de rustdag 

 verkwist je tijd niet met 

 toekomstvoorspellingen 

 met roddel en achterklap 

 daar word je niet wijzer van 

 

 gedenk en bewaar de woorden 

 die vanouds geschreven staan 

 daar word je wijzer van 

 

 

 
Naar: H. Oosterhuis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

God is LIEFDE is God 

 

  God is liefde 

  werd en wordt gepredikt 

  geloofd en alom verkondigd 

  dat alle dingen, niet bij geval 

  maar van Zijn vaderlijke hand 

  ons toekomen * 

  alle dingen 

  ook ziekte, armoede 

  en vervolging 

  verdriet en alle ellende 

  die ons voortdurend teistert 

 

  zou het niet beter zijn 

  ter voorkoming 

  van misverstanden 

  dezelfde woorden 

  anders te rangschikken 

  liefde is God 

 
 

 

 

  * Heidelbergse catechismus. Zondag 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rachel 

 

 

 Herodes de Grote vergreep zich 

 aan de kleinen van Bethlehem 

 ze werden allemaal vermoord 

 

 

 de ouderen werden omgebracht 

 en kinderen werden niet gespaard 

 gedurende de holocaust 

 

 

 wie kan zeggen hoeveel kinderen 

 er verloren zijn gegaan 

 geslachtofferd als kindsoldaten 

 

 

 miljoenen kinderen sterven jaarlijks 

 door ziekte en door ondervoeding 

 nog vòòr hun vijfde levensjaar 

 

  

 de foto ging de wereld rond 

 een kinderlijkje aan de vloedlijn 

 gezichtje in het zand 

 

 

 Rachel beweent haar kinderen 

  

 

 Rachel beweent haar kinderen 

 En weigert vertroost te worden 

 

 

 en weigert vertroost te worden 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Voorbede 

 

 voor 

 onze kleurrijke samenleving 

 voor mensen midden onder ons 

 die wonen in een andere 

 leef- en kledingstijl 

 uit verre exotische landen 

 orthodoxe Joden 

 gelovige moslims 

 dat zij niet worden 

 uitgescholden 

 buitengesloten 

 

 voor 

 vrede en verdraagzaamheid 

 in onze landen 

 

 voor 

 mensen van goede wil 

 dragers van het visioen 

 van vrede op aarde 

 van vrede in onze dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vergeten woorden 

 

 Barmhartig en genadig is de Heer 

 Lankmoedig en rijk aan goedertierenheid 
     Ps. 103:8 

  

 ik heb gezocht naar 

 een glimp van God 

 in onze samenleving 

 gezocht bij 

 geschreven woorden 

 en gesproken zinnen 

 heb geluisterd in 

 winkels en op pleinen 

 en naar t.v. debatten 

 ik heb gehoord van 

 cliffhanger 

 Europacup 

 facebook en nog meer 

 onbeduidendheden 

 maar niet gehoord 

 waar ik op hoopte 

 toch maar verder gezocht 

 in kringloopwinkels 

 en daar in een stoffig 

 donker hoekje achteraf 

 afgedankt en nauwelijks 

 nog leesbaar 

 toch nog iets van 

 God gevonden 

 bij vergeten woorden: 

 ‘barmhartigheid’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wensen 

 

 wat er is eigenlijk 

 nog te wensen 

 de kamer vult zich 

 met warme klanken 

 van het concert in C 

 voor strijkkwartet en orgel 

 van Jan Václav Stamic 

 en de poes slaapt 

 zo ontspannen als 

 alleen een poes dat kan 

 en zij leest Couperus 

 en ik lees Barnard 

 we kijken elkaar aan 

 de glimlach van de een 

 ontmoet de oogopslag 

 van de ander  

 is dit dan niet 

 een paradijs 

 wat valt er dan 

 nog meer te 

 wensen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per omnia saecula saeculorum 

 

 God van Adam 

 mens waar ben je 

 God van Kaïn 

 waar is je broeder 

 God van Abraham 

 wees gezegend 

 God van Jakob 

 bedrogen bedrieger 

 God van Israël 

 Ik zal er zijn 

 God van Rachab 

 hoer en leugens 

 God van David 

 man naar Gods hart 

 God van ballingen 

 wenend aan de Kebar 

 God van Nehemia 

 onderwijzend de Tora 

 God van  Zacharias 

 roep zijn naam uit ‘Johannes’ 

 God van Jozef 

 roep zijn naam uit ‘Jezus’ 

 God van Jezus 

 waarom hebt Gij mij verlaten 

 

 God van 

 Ansulmus van Canterbury 

 God van 

 Eckehardt, Dante en van Darwin 

 God van 

 Bartho en van Leendert 

 

 God van 

 ja, van wie eigenlijk niet 

 

 God van 

 eeuwigheid tot eeuwigheid 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

vastgelopen 

 

 in zijn hoge ouderdom 

 is het hem genoeg geworden 

 hij ging door dit leven 

 zonder vrouw  

 aan zijn zijde 

 zonder kinderen 

 in zijn gevolg 

 en is ten leste 

 vastgelopen in 

 een toekomstloze 

 toekomst. 

 

 Heer ontferm U 

 

 vreest niet 

 Ik zal Mij ontfermen 

 over de 

 losgeslagenen 

 over de 

 vastgelopenen 

 

 vreest niet 

 Ik zal nooit 

 laten varen 

 enig werk van 

 Mijn handen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carillon 

 

een melodie waait 

van de toren 

voor ieder 

die het hoort 

Eens komt 

de grote zomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Heb je naaste lief . . . 

 

 dat is 

 vriendschap en vriendelijkheid 

 respect en eerbied 

 geduld en tact 

 verdraagzaamheid en begrip 

 

 ook 

 luisteren en spreken 

 wijsheid en wetenschap 

 fantasie en optimisme 

 en bereidheid tot delen 

 

 en 

 leegten opvullen 

 het isolement verbreken 

 vorm geven aan het visioen 

 en verheugd zijn in de ander 

 

 om 

 tegen alle afbraak in 

 een wereld te bouwen 

 gefundeerd op 

 recht en gerechtigheid 

 

 dat is 

 onze opdracht van God 

 aan Mozes ons gegeven 

 doe dit 

 en gij zult leven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

denk niet . . . 

 

 denk niet dat 

 doven niet zullen 

 horen 

 

 denk niet dat 

 kreupelen niet zullen 

 dansen 

 

 denk niet dat 

 verlamden niet zullen 

 lopen 

 

 denk niet dat  

 blinden niet zullen 

 zien 

 

 denk niet dat 

 doden niet zullen 

 leven 

 

 denk niet . . . 

 

 denk niet . . . 

 

 want de dag komt 

 en de ure is gekomen 

 dat op het spreken van de ENE 

 doven zullen horen 

 kreupelen zullen dansen 

 verlamden zullen lopen 

 blinden zullen zien 

 en doden zullen leven 

 

 in het koninkrijk der hemelen 

 

 

 

 
(Met dank aan LeendertWvdS) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ruimte 

 

maak ruimte, Heer 

voor Uw huis 

midden in ons woongebied 

dat is volgebouwd 

met torenhoge kantoorflats 

van staal, glas en beton 

met dure hoofdkantoren 

voor kopstukken van 

multinationals 

waar vergaande beslissingen 

worden genomen 

en plannen worden gesmeed 

niet ten gunste  van 

Uw mensen 

Uw wereld 

 

daarom bidden wij U 

maak ruimte, breek af 

ruim het puin 

reinig de bodem 

leg uw fundament 

waarop gebouwd kan worden 

een woning voor U 

met al onze vakbekwaamheid 

en al onze creativiteit 

 

een tempel voor uw heiligheid 

naar menselijke maat 

zodat wij 

bij U 

kunnen wonen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

De Schreeuw 

 

 Naar Micha 6 : 1-5 

 

 heuvels worden opgeroepen  

 tot getuigen 

 evenals de bergen en de 

 grondvesten der aarde 

 want de ENE heeft een geding 

 met zijn gemeente 

 

 wat heb Ik jullie misdaan 

 Ik heb je losgekocht 

 uit het slavenhuis Egypte 

 je als een kudde geleid 

 door de woestijn 

 door de hand van 

 Mozes, Mirjam en Aäron 

 waarmee heb Ik je vermoeid 

 antwoord Mij 

 mijn gemeente 

 antwoord Mij 

 

 U hebt ons geleid tot in 

 het land van melk en honing 

 maar verwoest is Uw tempel 

 en wij zijn verstrooid 

 nergens vonden wij rust 

 verdreven uit Spanje 

 pogroms in Polen en Rusland 

 overal opgejaagd en belasterd 

 ze hebben ons vergast 

 en verast 

 tot mest geworden voor 

 het naastgelegen bietenveld 

 waarom hebt Gij Uw aangezicht 

 voor ons verborgen 

 ten dage van 

 onze benauwdheid 

 antwoord ons 

 ENE 

 antwoord ons! 

 

 
‘De Schreeuw’ van Edvard Munch is te zien in de Nationalgalleriet te Oslo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrijpen 

 

 wat doen wij op deze aarde 

 deze met bloed-doordrenkte 

 waar wachten we op 

 de harpen aan de wilgen gehangen 

 klagend aan Babels stromen 

 wachtend tot de ENE zal ingrijpen? 

 

 Hij heeft niet ingegrepen in 

 de discussie tussen Eva en de slang 

 ook niet toen Nebukadnezar 

 Jeruzalems tempel verwoestte 

 en in de hof van Getsémane 

 heeft Hij zich afzijdig gehouden 

 

 het is aan ons om in te grijpen 

 Joden, Christenen, Moslims, 

 Boeddhisten, Hindoes, 

 atheïsten en agnostici 

 om op te komen voor deze aarde 

 voor een van vrede-doordrenkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aan wie? 

 

 van kindsbeen af 

 tot op deze dag 

 (ik ben 75) 

 is mij verteld 

 door genade alleen 

 kun je zalig worden 

 maar als niemand 

 aan zijn zaligheid  

 kan bijdragen 

 aan wie valt  

 de genade 

 dan ten deel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ontferm u 

 

 hier rijden mensen zich te pletter 

 tegen een lichtmast 

 daar worden zij verrast 

 door overstromingen 

 Heer, ontferm u 

 

 hier worden mensen geveld 

 door niet te stuiten kanker 

 daar worden zij ingesloten 

 door niet te blussen bosbranden 

 Lord, have mercy 

 

 hier gaan mensen ten onder 

 aan drank en drugs 

 daar vallen zij ten prooi 

 aan lavastromen 

 Kyrie Eleison 

 

 hier verdrinken mensen 

 bij stormrampen en dijkdoorbraken 

 daar worden zij bedolven 

 onder gevolgen van aardbevingen 

 Mon Dieu, ayez pitié 

 

 hier worden mensen bedreigd door 

 discriminatie en intolerantie 

 daar worden zij ontvoerd 

 door gewapende bendes 

 Miserere nobis 

 

 hier plegen mensen zelfmoord 

 door pesterijen op social media 

 daar worden zij vermoord 

 door de drugsmaffia 

 Herr, erbarme dich 

 

 

 Heer, ontferm u 

 Christus, ontferm U 

 Heer, ontferm U 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lichtmast 

 

 hij had teveel gedronken 

 op die bruiloft 

 het was hem alsof 

 hij de hele wereld 

 wel aan kon 

 maar op weg naar huis 

 raakte hij op de 

 verkeerde weghelft 

 de hem tegemoet  

 komende bestuurder 

 moest onverhoeds 

 uitwijken en 

 eindigde zijn leven 

 tegen een lichtmast 

 

 Heer, ontferm U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Met ons mee 

 

   als alle hulp ontbreekt 

   als geluk ons bij 

   de handen afbreekt 

   als we dreigen 

   te vallen 

   in een put 

   zwart en bodemloos 

   als iedereen 

   om je heen 

   terug deinst 

   van schrik 

   durft God 

   het wel aan 

   om met je 

   mee te gaan 

   al was het 

   tot in 

   het dodenrijk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat ik gewild had . . . 

 

 ik had willen kunnen 

 tekenen doorleefde koppen 

 en een jaguar op volle snelheid 

 

 ik had willen kunnen 

 schilderen een kabbelend beekje 

 door een berkenlandschap 

 

 ik had willen kunnen 

 beeldhouwen zoals 

 ‘de kus’ van Rodin 

 

 ik had willen kunnen 

 spelen toccata’s en triosonates 

 van Bach 

 

 ik had willen kunnen 

 bouwen concertgebouwen en kerken 

 en daken voor daklozen 

 

 maar wat doe ik 

 in plaats van ‘groots en meeslepend’ 

 te leven, streel ik de poes 

 ik krabbel wat op mijn kladblok 

 probeer tot uitdrukking te 

 brengen wat ik voel 

 dat lukt maar ten dele 

 

 maar 

 ik kan nog genieten van 

 tekenaars, schilders 

 muziek, architectuur 

 dichters 

 en nog veel meer 

 

 dat is goed 

 je hoeft niet alles zelf te kunnen 

 

 

 

 

 



 

 

 

Duif 

 

 Dan zendt hij een duif van zich weg 

 om te zien of de wateren zijn verminderd 

 van over het aanschijn van de aarde 

 Maar de duif heeft geen rust gevonden 

 voor de holte van zijn voet 

 en keert tot Noach terug in de ark 
     (Gen. 8 : 8-9) 

 

 en ik vlieg over een zee van tegenstrijdigheden 

 van onoprechtheid en onechtheid 

 graan bedoeld als levensonderhoud 

 is geworden tot een beursnotatie 

 debatten worden beoordeeld 

 op hun amusementswaarde 

 dieren uit het vrije veld zijn 

 geworden tot productiemiddelen 

 verplichting van mensen tot elkaar 

 is omgebogen tot recht van 

 de een over de ander 

 en de geest van creatieve denkers 

 wordt opgesloten in vergulde kooitjes 

 

 ik zie een eindeloze grijze zee 

 elkaar bevechtende golven 

 en op de bodem van de watermassa 

 ligt de aarde te vergaan bij 

 gebrek aan levensadem 

 

 ik vind geen rust voor 

 de holte van mijn voet 

 ik moet terug naar de ark 

 maar kan hem niet vinden 

 misschien schipbreuk geleden 

 op de bergen van de Ararat 

 alleen nog wrakhout 

 

 is dit een droom waaruit 

 ik wakker kan worden? 

 

 Heer 

 zend Uw geestesstorm over de aarde 

 zodat de wateren bedaren 

 en zich terugtrekken 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre Idem 

 

 God openbaart zich overal anders 

 hier zus, daar zo 

 Hij openbaart zich 

 in stilte aan Elia 

 Hij openbaart zich aan Israël 

 als Hij met rollende donder  

 bliksem, hagel en vuur 

 over de Horeb trekt 

 God openbaart zich in de mieren 

 die zonder leider, taakomschrijving 

 of CAO eensgezind samenwerken 

 Hij openbaart zich in de ontembare natuur 

 onstuitbare rivieren 

 vuurspuwende bergen 

 God openbaart zich in mensen 

 die zich scharen rond zijn tafel 

 God openbaart zich in zijn Woord 

 dat getuigt van altijddurende vriendschap 

 

 God openbaart zich overal anders 

 en daarin is Hij steeds dezelfde 

 Sempre Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getsémane 

 

 het was die nacht 

 de nacht van Pesach 

 de nacht van waken 

 de nacht van gedachtenis 

 de nacht van de 

 Sedermaaltijd 

 het brood wordt gedeeld 

 de beker gaat rond 

 de heilige liederen 

 worden gezongen 

 

 het was die nacht 

 dat na de maaltijd 

 Jezus zich terug trok 

 uit de drukte van de stad 

 in Getsémane  

 en de Vader smeekte 

 de laatste beker niet 

 te hoeven drinken 

 en in die nacht van waken 

 slapen de leerlingen 

 en in die nacht van smeken 

 hult de Vader zich in stilzwijgen 

 

 het was in die nacht 

 volkomen nacht 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De wandelaar 

 

 ik heb je al een paar 

 dagen gemist 

 je kwam elke dag  

 door mijn straatje 

 maar vandaag niet, evenals 

 gisteren en eergisteren 

 je liep altijd wat te mompelen 

 voor iedereen onverstaanbaar 

 soms maakte je kleine 

 gebaren met je handen 

 alsof je met iemand in  

 gesprek was 

 ik mis jouw voorbijgaan 

 je bent toch niet ziek 

 Henoch 

 

 maar Henoch wandelde met God 

 onlangs zei God tot hem 

 we zijn al een eind op weg 

 al bijna halverwege 

 we kunnen net zo goed doorlopen 

 Henoch knikte 

 

 zo wandelde Henoch 

 aldoor met God 

 en hij was niet meer 

 God nam hem weg 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. . . naar zijn aard 

 

 tot viermaal toe 

 zegt de Eeuwige 

 dat zijn kleurrijke boog 

 in de wolken 

 ook een bekrachtiging is 

 van zijn verbond 

 met de dieren 

 zouden zij dat begrijpen 

 nee? echt niet? 

 elke morgen danst de poes 

 met trillende staart 

 op drie pootjes 

 op het hoofdkussen 

 weer een nieuwe dag! 

 een ieder looft zijn Schepper 

 naar zijn aard 

 het schrijverke schrijft 

 de kippen kakelen 

 de leeuwerik jubelt 

 de walvis zingt zijn 

 mysterieuze zang 

 en de stemmelozen 

 tonen hun kleurenpracht 

 

 alles wat levensadem 

 ingeblazen kreeg 

 love de Heer 

 een ieder naar zijn aard 

 elk vogeltje zoals het gebekt is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Amalek 

 

 toen kwam Amalek 

 hij viel aan, geniepig 

 vanuit een hinderlaag 

 op de zwakste plek 

 de achterhoede 

 

 toen kwam Amalek 

 iedereen moest  keizer 

 Nero een offer brengen 

 ook in Jeruzalems tempel 

 weigeraars werden vermoord  

 

 toen kwam Amalek 

 hij organiseerde kruistochten 

 en onderweg naar 

 het heilige land werden 

 duizenden Joden afgeslacht 

 

 toen kwam Amalek 

 en om Europa vrij te maken 

 van ‘Untermenschen’ 

 werden alle Joden 

 verjaagd of vermoord 

 

 en God zei tot Mozes 

 schrijf dit op ter gedachtenis 

 en prent het je volk in 

 dat Ik de herinnering aan Amalek 

 volledig zal uitwissen 

 van onder de hemel 

 
[Exodus17:14] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Roltrap 

 

 ik ben vanmorgen opgestaan 

 met het gevoel 

 het wordt een vriendelijke dag 

 maar onderweg naar 

 de supermarkt zie ik 

 alleen chagrijnige koppen 

 en geïrriteerde bestuurders 

 maar staande op de roltrap  

 naar boven passeert mij 

 tachtig centimeter ter linker zijde 

 op de roltrap naar beneden 

 een mij onbekende vrouw 

 ze groet mij 

 met een glimlach 

 

 

 ik heb mij bij het opstaan 

 toch niet vergist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bethlehem 

 (de dag ervoor) 

 

 het was een lange reis 

 vanuit het hoge noorden 

 tot in Bethlehem 

 met een hoogzwangere vrouw 

 eigenlijk onverantwoord 

 maar we zijn er bijna 

 op de rotonde rechtsaf 

 eerste afslag 

 daarna bestemming bereikt 

 bij de herberg stappen we uit 

 en gaan de gelagkamer in 

 heeft u nog een plaatsje 

 voor mijn vrouw en mij 

 en het komende kindje 

 Jezus 

 de herbergier antwoordt 

 beslist en onverbiddelijk 

 ik heb geen plaats voor jou 

 noch voor je vrouw, noch  

 voor het komende kindje 

 Jezus 

 we zitten vol 

 

 we zitten vol 

 komt u dat bekend voor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cantate Domino 

 

 zingt de Heer een lied 

 een oud lied met nieuwe woorden 

 op eeuwenoude melodieën 

 of de oude woorden 

 op nieuwe wijsjes 

 

 toch steeds het oude liedje 

 dat gezongen werd door 

 hen die ons zijn voorgegaan 

 dat gezongen wordt 

 door hen die na ons zijn 

 

  steeds hetzelfde liedje 

  altijd hetzelfde 

  Gij zijt ons geweest 

  een toevlucht 

  van geslacht tot geslacht 

 

 wij zingen niet solo 

 wij zouden verloren staan 

 wij zingen ons lied 

 in de gemeenschap der heiligen 

 omringd door 

 

 atheïsten en twijfelaars 

 zwijgers en godloochenaars 

 maar in verbondenheid met 

 met Mozes, Mirjam en David 

 met Luther, Barnard en Jan Wit 

 

  steeds hetzelfde liedje 

  altijd hetzelfde 

  Gij zijt ons geweest 

  een toevlucht 

  van geslacht tot geslacht 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genade 

 

  wie wil er van genade leven 

  genadebrood heeft  

  in de volksmond 

  een bittere bijsmaak 

 

  een ter-dood-veroordeelde 

  kan bij de koning, president 

  om genade smeken 

  heel vernederend 

 

  waarom om genade smeken 

  we hebben toch rechten 

  op uitkering en bijstand 

  op een menswaardig bestaan 

 

 

  wie kan nog uit genade leven 

  wie kan nog zeggen ‘dank u’ 

  voor goede gaven 

  voor genade op genade 

 

  we leven niet alleen bij brood 

  dat we delen met elkaar 

  we leven uit elkaars genade 

  die we delen met elkaar 

 

  Heer 

  wees Gij ons zondaars, genadig 

  nu en in het uur 

  van onze dood 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw 

 

   pas dan 

   als we alles 

   hebben afgelegd 

   ons masker en 

   ons harnas 

   als we onze 

   eigen wijsheid 

   niet meer erkennen 

   als onze woning 

 

   pas dan 

   als we geen 

   steen meer 

   hebben om ons 

   hoofd op neer 

   te leggen 

 

   pas dan 

   is ruimte ontstaan 

   voor de Geest 

   die zegt 

   ik maak alle 

   dingen nieuw 

   ook jou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

What’s in a name 

 

 wat is je naam 

 wie ben je 

 zonder naam ben je niets 

 niemand kan je roepen 

 je wordt nergens genoemd 

 niemand kan iets 

 met een naamloze 

 daarom 

 vraagt Jezus aan een bezetene 

 bij de Gerasénen 

 wat is uw naam 

 vraagt Mozes aan God bij de 

 brandende braamstruik 

 wat is uw naam 

 vraagt God aan Jacob 

 aan de oevers van de Jabbok 

 wat is uw naam 

 

 als wij geen naam 

 hebben 

 kan niemand iets 

 met ons 

 

 Maar nu, 

 Zo heeft gezegd de ENE 

 Die jou schiep, o Jacob, 

 Die jou vorm gaf, Israël 

 Vrees niet, want ik heb je verlost, 

 Ik heb je bij je naam geroepen 

 Jij bent van mij! 

 

 

Jes. 43 : 1 

 

 

 

 

 

 



 

Parade der heiligen 

 

ze trekken aan mij voorbij, een eindeloze stoet 

Abraham voorop, vader van alle gelovigen. 

gevolgd door Isaak, Jacob en Rachab de hoer 

Abel, het slachtoffer en Henoch, de wandelaar 

Jozef, Jozua, Job en Jesse 

Bileam, de zoon van Beor op zijn ezel 

en Ruth, de Moabitische 

Jesaja, Amos en de weduwe van Sarfat 

Judas de Makkabeeër 

Petrus, Paulus en Lydia de purperverkoopster 

Tertius, de schrijver 

Maimonides en Nicolaas van Myra 

Augustinus en bisschop Ambrosius 

Calvijn en Maarten Luther 

moeder Theresa en Franciscus van Assisi 

Johannes Hus en Martin Buber 

Elie Wiesel, Baruch Spinoza 

Johannes XXIII en Abel Hertzberg 

Dietrich Bonhoeffer, Hendrik Vreekamp 

Willem Barnard en T.J.Doornebal 

Leendert Kievit en Olivier Messiaen 

Johann Sebastian Bach en Dorothee Sölle 

 

het zijn er werkelijk teveel om op te noemen 

bovendien zou ik er duizenden niet herkennen 

heiligen, nog nooit van gehoord 

de stille in den lande 

 

vergeten wij niet de heiligen van onze dagen 

ouders, vrienden, predikanten 

dichters, schrijvers, ambtsdragers 

Leger des Heils en ziekenzorgers 

weer teveel om op te noemen 

 

ik laat wat regels open zodat 

elke lezer zijn heiligen kan noemen 

 

 

 

 

 

en nog is het einde van de stoet niet in zicht 

 

ja, ik geloof in één heilige wereldomvattende Christelijke kerk van alle tijden. 

De gemeenschap der heiligen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasmorgen 

 

  wij liepen zoekend 

  over de begraafplaats 

  geen nauwkeurig 

  gerangschikte graven 

  maar verstrooide liggende  

  grotten 

  natuurlijk gevormd 

  of met zweet en tranen 

  uitgehouwen 

  allemaal ontoegankelijk 

  afgesloten met zware 

  ruwe stenen 

  maar het graf 

  dat wij zochten 

  de steen was afgewenteld 

  wij zochten op 

  de verkeerde plaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis 

 

 

eens 

 

haalt 

 

God 

 

de 

 

hele 

 

wereld 

 

thuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloof 

 

 het geloof is 

 een vaste grond 

 voor mijn hopen 

 maar wat hoop ik 

 kan ik dit tijdelijke 

 leven leven met alleen 

 ‘de hope des eeuwigen levens’ 

 

 het geloof is 

 een bewijs voor 

 onzichtbare zaken 

 wie kan mij bewijzen 

 het onzichtbare 

 het onaantoonbare 

 dat wat niet te bewijzen is 

 

 ik sluit mijn ogen 

 ik open mijn geest 

 ik sluit mijn twijfel 

 ik open mijn hart 

 

 ik geef mij over 

 kwetsbaar en weerloos 

 

 ik vertrouw mij toe 

 aan onbewezen woorden  *) 

 
 *) Huub Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luisteraar 

 

 hij is geen groot spreker 

 voor hem niet de gave des woords 

 hij hapert nogal eens 

 als hij iets heeft uitgelegd 

 besluit hij met: 

 wat ik eigenlijk probeer  

 te zeggen is . . .  

 

 maar als je een probleem hebt 

 kun je altijd bij hem terecht 

 hij is een groot luisteraar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaaglied 

 

 hebben we nog een ideaal 

 visie of overtuiging 

 gezin of vriendenkring 

 groeien we nog binnen 

 een geloofsgemeenschap 

 voelen we ons nog betrokken 

 bij de Algemene Christelijke Kerk 

 of staan we versnipperd  

 zoals in onze volksvertegenwoordiging 

 met weet-ik-hoeveel 

 los-zand partijtjes 

 persoonlijke mening 

 verheven tot politiek 

 persoonlijk geloof 

 tot dogma 

 

 de Moslims hebben nog hun Islam 

 maar wat hebben wij . . . 

 

 voelen wij ons nog geroepen 

 door profetische woorden 

  zo zegt mijn Heer, de Ene 

 worden wij nog geraakt door 

  zie, ik verkondig U grote blijdschap 

 verbazen wij ons nog over 

  wat zoekt gij de Levende bij de doden 

 

 gààn we nog ergens voor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stilte 

 

    er geschiedde 

    in de hemel 

    een stilte 

    van ongeveer 

    een half uur 

 

    dat is toch om 

    dol van te worden 

    stilte 

    een heel halfuur 

    lang 

 

    wen er maar  

    vast aan 

    in de hemel 

    geschieden dingen 

    vooraf gegaan 

    door stilte 

    een half uur 

    lang 

    en soms 

    nog  langer 

 
  

 

    [Openbaring 8 : 1] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deut. 30 : 11-14 

 

 luister allemaal 

 inwoners, bijwoners en 

 vreemdelingen te gast 

 

 het gebod dat ik jullie 

 namens Hem 

 heden opleg 

 is niet te zwaar voor jullie 

 

 verzin dus geen smoesjes 

  het is in de hemel 

  wie zal het voor ons halen 

 

 verzin dus geen smoesjes 

  het is ver over zee 

  wie zal het ons brengen 

 

 het is binnen in jullie 

 in je mond en in je hart 

  ja, maar de mens is toch onbekwaam tot . . . 

 

 het is binnen je bereik 

 om het te doen 

  ja maar de mens is toch geneigd t . . . . 

 

 en wat dan nog 

 wie verwacht dat 

 je volmaakt zal zijn 

 begin er maar aan 

 om het te doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In het koninkrijk  

  

 van Gods toekomst 

 kunnen we doen waarvan we 

 dachten dat het niet mogelijk was 

 kunnen we oogsten 

 wat we niet gezaaid hebben 

 kunnen we wonen in 

 wat we niet gebouwd hebben 

 ontmoeten we onze kinderen 

 die we niet verwekt hebben 

 daar vinden we woorden waarvan 

 we het bestaan niet wisten 

 daar klinkt muziek die nog 

 nooit gecomponeerd was 

 daar zullen wolf en lam 

 weiden tezamen 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nooit niets 

 

 ik lig nogal eens met U overhoop 

 als ik zie hoe het goede land 

 geworden is tot braakland 

 het goede leven geworden is tot chaos 

  maar nooit heb ik niets met U 

 

 soms voert U mij door 

 bloeiende weiden 

 door veelbelovende wijngaarden 

 en langs vlietend water 

  maar nooit heb ik niets met U 

 

 soms worstel ik met U 

 bij ondoorwaadbare plaatsen 

 moet ik het onderspit delven 

 moet ik door U gered worden 

  maar nooit heb ik niets met U 

 

 soms vind ik mezelf terug 

 in dor en doods woestijnland 

 zonder schaduw of water 

 zelfs niet uit de rots 

  maar nooit heb ik niets met U 

 

 ik betwist U het recht 

 om het leven van vrienden 

 familie en naasten 

 vroegtijdig te beëindigen 

  maar nooit heb ik niets met U 

 

 hetzij ik worstel 

 hetzij ik wandel 

 hetzij ik twijfel 

 hetzij ik vlucht 

  nooit heb ik niets met U 

 

 
[Nooit heb ik niets met U: Huub Oosterhuis] 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pro Deo et Ecclesia 

 

 hij zit achter zijn speeltafel 

 hoofdwerk, rugwerk en pedaal 

 hij heeft geen groot talent 

 voor triosonates of voor 

 werken van Franck en Widor 

 maar hij legt heel zijn hart 

 en zijn totale bezieling 

 in het begeleiden 

 van de gemeentezang 

 met prestanten en fluiten 

 met trompet en subbas 

 laat hij zijn orgel zingen 

 samen met de gemeente 

 Grote God, wij loven U 

 

 hij heeft geen groot talent 

 maar alles wat hij heeft 

 stelt hij in dienst 

 van God en de Kerk 

 Pro Deo et Ecclesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avond en morgen 

 

 Gij, die onze wereld  

 toedekt met de donkere nacht 

 die ons dwingt om 

 rust te nemen 

 ons gelegenheid verschaft om 

 te vrijen en te ontspannen 

 om te aanschouwen 

 maan en sterren 

 het werk van uw vingers 

 

 Gij die het morgenlicht 

 tot aanzijn roept 

 Uw opgaande zon vergezeld 

 doet gaan van tere kleuren 

 zalmroze, breekbaar lila en zachtgeel 

 soms met vlammend rood 

 of met kleurloos somber grijs 

 

 dat Uw morgenlicht 

 ons wakker schudt 

 tot het vervullen van 

 het werk onzer handen 

 tot verantwoordelijkheid 

 tegenover de wereld en haar noden 

 als levende leden 

 van de kerk van Christus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Speurtocht 

 

 Ik zoek in woorden 

 naar God 

 spontaan en platvloers gesproken 

 of literair nauwkeurig 

 opgeschreven 

 ik zoek God 

 bij de waterlelies van Claude Monet 

 en bij het Issenheimer altaar 

 van Matthias Grünewald 

 als ik luister naar 

 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

 van Jozef Haydn 

 gaat God voorbij 

 ik tast naar Hem 

 maar Hij gaat  

 aan mij voorbij 

 het is alsof God 

 zichzelf telkens weer 

 in twijfel trekt 

 dan stromen al mijn 

 zekerheden als los 

 zand door mijn vingers 

 het is als spoorzoeken 

 in de wildernis 

 maar hoe kom ik 

 God op het spoor 

 

 laat de god die zegt 

 God te zijn 

 zich vertonen 

 laat de God die zegt 

 een schuilplaats te zijn 

 zich openbaren 

 

 bij U wil ik schuilen 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Veelkleurig 

 

 zie, Ik zet mijn boog 

 veelkleurig in de wolken 

 rood, oranje, geel, groen 

 blauw, indigo en violet 

 als de veelkleurigheid van 

 mijn zeven gemeenten 

 in Klein-Azië 

 Efeze, Smyrna, Pérganum 

 Thyatira en Sardes 

 Filidelfia en Laodicéa 

 mijn boog 

 als een zichtbaar teken 

 van Mijn verbond 

 met mijn gemeente 

 opdat zij in hun verscheidenheid 

 en veelkleurigheid 

 bekend zullen maken 

 aan machten en overheden 

 in de hemelse gewesten 

 mijn veelkleurige 

 wijsheid 

 
[Efeze 3 : 10] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Neig Uw oor 

 

 neig Uw oor 

 tot hen die niet kunnen spreken 

 die niet mogen spreken 

 die gedwongen zijn te zwijgen 

 die tot stemmeloosheid gemarteld zijn 

 

 neig Uw oor 

 tot hen die overschreeuwd worden 

 wiens stem is verstikt 

 wiens kreten gesmoord worden 

 in bloed 

 

 Gij hebt Uw naam uitgeroepen 

 ‘Ik zal er zijn’ voor jou 

 over steden, dorpen, vlekken, 

 over bergen en heuvels 

 in kerkers en martelkampen 

 

 wij dreigen te verstikken 

 in antwoordloze stilte 

 Gij hebt toch gezegd 

 roep tot Mij 

 en ik zal antwoorden 

 

 neig Uw oor 

 tot de verstilde noodkreten 

 vóór ze voor altijd 

 tot zwijgen zijn gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maak je geen zorgen 

 

 ik stond erbij 

 ik keek er naar 

 een massagraf wordt geopend 

 niet voorzichtig 

 maar met een graafmachine 

 ik zie een wirwar 

 van beenderen van naamlozen 

 misschien wel van Anne F 

 uit Amsterdam 

 of van Joapje van Mozes 

 uit Middelharnis 

 die aan mijn grootmoeder 

 kop en schotels verkocht 

 een soort Blokker 

 in het klein 

 of van Morie de L. 

 uit Nijkerk 

 

 ik denk aan Ezechiël 

 . . . profeteer tot deze knekels 

 maar er gebeurt niets 

 . . . profeteer tot de Geest 

 maar er gebeurt niets 

 

 maar de Geest overtuigt ons 

 maak je geen zorgen 

 er wordt voor hen gezorgd 

 Ik heb hun zuchten gehoord 

 Ik ben afgedaald 

 Ik zal voor hen zorgen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Morgengebed 

 

 goedemorgen, God 

 nu ik weer wakker ben 

 wil ik U danken 

 voor deze nieuwe dag 

 voor nieuwe mogelijkheden 

 door U uitgedeeld 

 voor de lieve vrouw 

 aan mij geschonken 

 voor Uw fantastische poes 

 aan ons toevertrouwd 

 voor de vogels die ik hoor 

 vanuit mijn slaapkamer 

 ik wil U danken 

 dat ik leef, voel, zie en ruik 

 dat ik rustig heb kunnen slapen 

 en door niets ben opgeschrikt 

 

 dat Uw naam zal zijn 

 als de opgaande zon 

 

 Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kinderliedje 

 

 ik heb het zien gebeuren 

 in enkele decennia 

 hoe God verdween uit Jorwerd 

 hoe Hij werd verbannen naar de 

 periferie van onze samenleving 

 Ik zal, zegt God 

 als je niet tot inkeer komt 

 mijn kandelaar wegnemen 

 toch blijven er lichtpuntjes 

 dat zijn de lichtjes van 

 de navolgers van Christus 

 zij, die begrepen hebben 

 dat Jezus hier van ons verwacht 

 dat wij zijn als kaarsjes 

 brandend in de nacht 

 

 

 

 
Geïnspireerd door: “En dan dit nog” – Nico ter Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gezegend 

 

 gezegend is de mens voor de mens 

 om goed te zijn voor elkaar 

 om vriendschap te betuigen 

 

 gezegend de man voor de vrouw 

 en de vrouw voor de man 

 

 gezegend de koning  voor zijn volk 

 en de ouders voor hun kinderen 

 

 gezegend de sterken voor de zwakken 

 en de zachtmoedigen voor de verharden 

 

 gezegend de ouderen voor de jongeren 

 en gezegend de dag van nu voor de dagen van morgen 

 

 en gezegend zijt Gij 

 God voor ons allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Over hel en hemel 

 

 we spraken over hel en hemel 

 een oude dame vertelt 

 zij was in Bergen-Belsen  

 had de hel meegemaakt 

 de hel op aarde 

 en hij vond op de keukentafel 

 een  briefje van zijn vrouw 

 ‘Ik hou van je’ stond er op 

 hij had de hemel meegemaakt 

 de hemel op aarde 

 

 we kunnen op aarde 

 elkaars leven tot een hel maken 

 we kunnen op aarde 

 elkaar een stukje hemel laten proeven 

 

 maar wat weten wij  

 over een bovenaardse hemel  

 of een onderaardse hel 

 er is zoveel wat we niet weten 

 meer dan we willen weten 

 

 maar wij weten wel 

 dat we  

 geborgen zijn in God 

 de Eeuwige 

 eeuwig geborgen 

 

 

 
Geïnspireerd door : “En dan dit nog” – Nico ter Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geroofd 

 

ze zijn gevallen 

de jonge mannen 

geroofd 

van achter de ploeg 

uit hun huizen 

uit hun werkkring 

geworpen in 

de vuurhaard van 

verwoesting en ellende 

ook wel oorlog genoemd 

daar zijn we goed in 

we hebben een groothandel 

in dood en verderf 

multinationals 

verrijken zich er aan 

maar wie betaald 

het gelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Liefdesliedje (III) 

 

 we waren jong 

 en werden oud 

 maar de liefde is gebleven 

 elke dag een beetje meer 

 nou ja, elke dag… toch bijna 

 jonge schoonheid 

 een strak lichaam 

 dat wordt keer op keer 

 wat minder 

 maar de liefde is gegroeid 

 en het twijgje is geworden 

 tot een boom die storm doorstaat 

 als elkanders tegenover 

 weerwoord, antwoord 

 zon en schaduw 

 wijn en woorden 

 en een glimlach 

 we waren jong 

 we werden oud 

 maar nooit te oud 

 voor liefde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rust 

 

 komt allen tot Mij die 

 vermoeid en beladen zijt 

 voortvluchtig of ontheemd 

 overtollig of onvindbaar 

 onteigend en naamloos 

 en Ik zal u rust geven 

 

 en jullie 

 halsstarrigen en uitzuigers 

 onderdrukkers en heersers 

 leer van Mij dat ik zachtmoedig ben 

 en nederig van hart 

 en ook jullie 

 zullen rust vinden 

 voor je ziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wij bidden U 

 

  voor allen die er geen kwaad in zien 

  om uw aarde leeg te zuigen 

 

  voor allen die kaalslag 

  in uw natuur veroorzaken 

 

  voor allen die diersoorten uitroeien 

  alsof ze niet U toebehoren 

 

  voor allen die giftige stoffen blijven 

  uitstoten in de atmosfeer 

 

  voor allen die blijven aandringen 

  om meer en meer  te consumeren 

 

 

 

 Wij bidden U 

 

  leer ons tevreden te zijn 

  met wat wij hebben 

  

  leer ons te delen 

  van wat wij hebben 

 

  breng ons bij zinnen 

  en genees ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten 

 

 ik beveel bij U aan 

 breng onder Uw aandacht 

 mensen en dieren 

 maar waarom doe ik dat toch 

 alsof U het niet weet 

 alsof ik iets nieuw 

 te vertellen heb 

 waarom toch 

 

 het is alsof U  

 tegen mij zegt 

 help me te herinneren 

 zodat je jezelf ook 

 herinnert dat iedereen 

 mijn aandacht verdient 

 van Mij zullen ze nog horen 

 van jou zullen ze 

 nooit iets vernemen 

 alleen wij zullen weten 

 jij en Ik 

 dat wij ze niet 

 vergeten zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In ons midden 

 

 God troont 

 zegt men 

 in zijn hoge hemel 

 en wij kunnen er niet bij 

 

 maar Heer 

 U bent toch in het 

 midden van ons 

 in orthodox Staphorst 

 in St. Patrick’s Cathedral 

 Fifth Avenue New York 

 in de Mok-o-Dong Church 

 van Seoul 

 en in de kerk van 

 Onze Lieve Vrouw 

 Sterre der zee 

 in Maastricht. 

 

 en als dat niet zo is 

 Heer 

 hoe kan ik dan 

 mijn vertrouwen 

 stellen 

 op U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later 

 

 het einde van ons leven 

 is ook het einde van ons 

 voorstellingsvermogen *) 

 

 maar iedereen fantaseert 

 er lustig op los 

 profeten, priesters, predikanten 

 apostelen en kerkgangers 

  

 dichterbij kunnen 

 wij niet komen. 

 
 *) Martin Buber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaat God? 

 

 we bakkeleien er over 

 met atheïsten 

 we debatteren er over 

 met geloofsgenoten 

 we bekvechten er over 

 met moslims 

 

 God legt zijn oor 

 te luisteren  

 en glimlacht 

 

 jullie denken toch niet echt 

 dat de uitkomst 

 van jullie gekrakeel 

 mij interesseert 

 dat het van enige invloed is 

 op mijn Aanwezigheid 

 Ik heb de wereld  

 bekend gemaakt 

 ‘Ik zal er zijn’ 

 

 is dat niet voldoende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Liefdesliedje (II) 

 
(van een 74-jarige) 

 

 

veel te laat 

 

heb ik haar 

 

lief gekregen 

 

ik was al 

 

bijna 

 

zestien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek der psalmen 

 

 in dit eeuwenoude boek 

 klinkt onze eigen stem 

 wij kunnen ons erin herkennen 

 bijna 

 

 uit de diepten roep ik tot U 

 maar wat kan ik roepen 

 voor roepen uit de diepte  

 zijn geen woorden 

 alleen kreten 

 

 voor de lofzang  

 raadpleeg ik mijn woorden 

 maar mijn taalveld 

 is te beperkt 

 zij is in stilte tot U 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nooit los gelaten 

 

 veel mensen  

 leven vele jaren 

 later nog slechts enkele 

 maanden of een week 

 tenslotte nog één uur 

 en ook dat uur verstrijkt 

 er zijn kinderen die sterven 

 door ondervoeding 

 ziekte of oorlog 

 nog voor ze geleefd hebben 

 er zijn mensen die sterven 

 in hoge ouderdom en 

 in grote eenzaamheid 

 sommigen worden 

 niet eens gemist 

 en door niemand betreurd 

 en er zijn mensen 

 die worden vermist 

 we weten niets 

 hebben alleen onzekerheid 

 

 hebt Gij ooit losgelaten 

 al deze werken 

 van Uw handen, 

 Gij, die Uw naam  

 genoemd hebt 

 ‘Ik zal er zijn’ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avondgebed 

 

 het past ons 

 ja, het is onze plicht 

 om Uw heilige Naam te loven te danken 

 voor alle goede dingen 

 in voorbije dagen en jaren 

 voor een dak boven ons hoofd 

 voor ons dagelijks brood 

 voor goede vrienden 

 voor het feest van Uw muziek 

 wij danken U voor Uw leesbaar 

 gesproken woord 

 daarom, onze Vader 

 Vader van onze Heer 

 Vader van de apostelen en  

 alle heiligen die ons zijn voorgegaan 

 danken wij U 

 voor de duizend goede dingen die wij 

 geneigd zijn normaal te vinden 

 vergeef ons 

 

 zie naar ons om 

 als de nacht valt 

 waarin alles wat het daglicht niet 

 verdragen kan hoogtij viert 

 neem ons onder uw vleugels 

 

 wij bidden U voor de daklozen 

 die in onze steden en dorpen 

 zwervend op zoek zijn naar een slaapplaats 

 wij bidden U voor allen 

 die opzien tegen deze nacht 

 zieken, rustelozen en eenzamen. 

 ontferm U 

 en vertroost ons 

 

 dit bidden wij U 

 om Jezus Uw zoon 

 die met U in eenheid 

 met de adem van de Geest 

 als onze God 

 leeft en heerst 

 tot in eeuwigheid 

 

 Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Waar geen weg is 

 

 dan zal ik gaan 

 waar nog geen wegen bestaan * 

 

 onbekend land 

 ongebaande wegen 

 onderweg naar bevrijding 

 verlossing van 

 vooroordelen 

 waandenkbeelden 

 beschadigde kinderziel 

 vreemdelingenhaat 

 en verlammende onmacht 

 een tocht door de woestijn 

 dolend van oase 

 tot oase 

 soms verdwaald 

 soms wanhopig 

 maar altijd weer gevonden 

 het pad van vrede 

 voor mijn voeten 

 

 
 * = Huub Oosterhuis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flierefluiter 

 

 U houdt het met 

 rechtzinnige orthodoxen 

 U houdt het met 

 vrije gemeenten 

 U houdt het met 

 protestanten 

 en u houdt het  

 met katholieken 

 U houdt het met elke 

 denkbare vorm 

 christendom 

 en wie weet met wie 

 allemaal nog meer 

 U houdt het met 

 tollenaren en zondaren 

 met veelvraten 

 en wijnzuipers 

 sommigen zeggen dat U 

 een flierefluiter bent 

 U vlindert van kerk tot kerk 

 van mens tot mens 

 zij willen U redden 

 willen beslag op U te leggen 

 in bezit nemen 

 voor eigen groep 

 daar is het ‘veilig’ voor U 

 

 wie kan beslag leggen op U  

 wilt U beslag leggen op mij 

 andersom kan het niet 

 en met mij 

 op allen 

 die met Uw naam 

 genoemd worden 

 die met Uw naam 

 verbonden zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 24 
 (Ps. 24 : 1) 

 

 de aarde is van de Heer 

 en al wat daar op is 

 niemand kan zeggen 

 dit is mijn stukje grond 

 niemand kan zeggen 

 dit is mijn land 

 geen grootgrondbezitter 

 of multinational 

 geen IMF of Wereldbank 

 geen dictator 

 geen volk of etnische groep 

 wij zijn aangesteld 

 om het ons toegewezen 

 stukje aarde 

 leefbaar te maken 

 en leefbaar te houden 

 want de aarde is van de Heer 

 en al wat daar op is 

 

 en het beloofde land 

 is het altijddurend  

 profetisch visioen 

 van het 

 Koninkrijk der Hemelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Begraafplaats 

 

 we hebben hem helpen begraven 

 zoals dat in dialectisch 

 taalgebruik werd gezegd 

  

 we liepen over het kerkhof 

 langs afgedekte graven 

 naar het open graf 

 in keurige rijen, meetkundig 

 gerangschikt, liggen de doden 

 onder marmeren platen 

 te vergaan in de aarde 

 grijs, zwart en oker 

 in mat en in hoogglans 

 

 is dit nog een laatste 

 wanhopige poging 

 om de vergankelijkheid 

 van het leven te maskeren 

 met onvergankelijke zerken 

 

 zijn het bewijzen van  

 menselijke onmacht 

 niet in staat om te aanvaarden 

 dat wij met onze doden 

 niet meer kunnen 

 praten, vrijen, ruziën 

 

 kunnen wij ons dan tevreden 

 stellen met  in  

 marmer gebeitelde namen 

 

 is er een troost 

 om alle treurenden 

 te troosten 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Verlossing 

 

 nee, de hand des Heren 

 is niet te kort 

 alsof Hij er niet bij zou kunnen 

 alsof het buiten zijn 

 actieradius valt 

 om ons te redden 

 nee, God heeft geen last 

 van slechthorendheid 

 alsof wij niet luid genoeg roepen 

 waardoor Hij ons niet zou horen 

 maar onze onverdraagzaamheid 

 ongerechtigheid en leugens 

 hebben afstand geschapen 

 tussen God en ons 

 onze oorlogen 

 onze burenruzies 

 ons huiselijk geweld 

 

 laten wij ons omkeren 

 en weer leren 

 de weg van liefde 

 tot vriend en vreemdeling 

 

 dan zal Gods hand ons weer aanraken 

 dan zal Zijn oor ons weer horen. 

 

 
Naar: Jesaja 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeelding 

 

  als onze taal 

  onmachtig is 

  om het Goddelijke  

  uit te beelden 

  hebben wij altijd nog 

  de taal van de 

  verbeelding 

 

  de taal 

  van de  

  kunstenaar 

 

  Jozeph Haydn 

  Michelangelo 

  Marc Chagall 

  Jan van Eyck 

  Rembrandt van Rijn 

  Matthias Grünewald 

  Johann Sebastiaan Bach 

  Paul Gauguin 

 

  wilt u er nog meer? 

  ze zijn er 

  te kust en te keur 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Golgotha 

 

 drieëndertig 

 dan kan men toch 

 niet spreken van een 

 voleindigd leven 

 wie heeft zijn 

 dagen verkort 

 wie heeft van 

 zijn jaren afgedaan 

 ze zeggen, God 

 dat het Uw wil was 

 maar waarom hebt U 

 van die dag 

 een nacht gemaakt 

 waarom hebt U uw 

 aangezicht verborgen 

 in drie uren duisternis 

 was het schaamte 

 was het onmacht 

 was het een 

 te zware dag 

 

 laten we onze tranen drogen 

 U en ik 

 en wachten 

 op de 

 derde dag 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pasen 

 

 wat hebben we eigenlijk 

 nog meer 

 dan alleen een verhaal 

 over een leeg graf 

 niemand heeft iets gezien 

 

 dan zijn er nog 

 de vrienden 

 teleurgesteld 

 uit het lood geslagen 

 ze hadden zoveel gehoopt 

 maar bij het lege graf 

 stonden ze 

 met lege handen 

 

 met lege handen 

 zijn ze op weg gegaan 

 naar huis 

 naar Emmaüs 

 een vreemdeling 

 kwam hen vergezellen 

 om uit te leggen 

 dat het lege graf 

 duidelijk maakt 

 dat 

 het onmogelijke 

 mogelijk is geworden 

 

 toen de dag was gaan liggen 

 herkenden zij Hem 

 bij het breken 

 van het brood 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mist 

 

zoals tijdens dichte mist 

de natuur moeite heeft 

om adem te halen 

maar als de zon doorbreekt 

kan opademen 

 

zo is Uw Geest 

die als een zon doorbreekt 

door een deken van 

uitzichtloosheid 

en beklemming 

waardoor 

mijn ziel 

op adem komt. 

 

 


